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Kogel eindelijk door de kerk 

HOUTSE STICHTING EIGENAAR CORNELIUSKERK! 
De Corneliuskerk gaat over in Houtse handen! Daarmee 

blijft het gebouw behouden voor de dorpsgemeenschap. 

Het gebruik van het gebouw zal een andere zijn dan in de 

vroegere plannen. Ingezet wordt nu op de pijlers onderwijs, 

zorg, cultuur, welzijn en economie.  

Vrijdag 2 oktober werd het voorlopig koopcontract 

getekend door Miranda van Bragt en Jan Vermeulen en de 

Catharinaparochie. De overdracht is uiterlijk 31 maart 

2021.   

De tussenliggende tijd heeft het Bisdom nodig om de zaken 

met betrekking tot het interieur van de kerk zorgvuldig te 

regelen met de gemeente Oosterhout, de Catharina 

Parochie en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Van 

Houtse zijde wordt er alles aan gedaan zoveel mogelijk van 

het interieur te kunnen behouden. Daarvoor is een 

presentatie geweest in het bisschoppelijk paleis en zijn 

veel gesprekken gevoerd met parochie, gemeente en 

provincie. Voorlopig is het aan deze professionele 
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organisaties te zorgen dat het interieur zoveel mogelijk 

bewaard kan worden. 

Organisatiestructuur optuigen 
De komende maanden worden door de kopers benut om 

verschillende zaken te regelen. Dat betekent onder meer 

een tijdspad maken voor het noodzakelijke (achterstallige) 

onderhoud van het gebouw en het aanvragen van 

subsidies om dit te realiseren. Maar ook om het 

gebruiksconcept uit te werken tot een daadwerkelijk 

(bedrijfs)plan om de exploitatie van de grond te krijgen. 

Daarvoor wordt een organisatiestructuur opgetuigd met 

één of meer stichtingen. 

Nieuwe bestuursleden 
Miranda van Bragt: “Op dit moment onderzoeken we welke 

rechtsvorm het meest geschikt is om te zorgen dat de kerk 

‘eigendom’ wordt van het dorp. Omdat de naam Cornelius 

Stichting van het bisdom niet meer mag, is de oude 

stichting gewijzigd in Stichting d’Houtse Kerk, maar opzet 

en statuten zijn hetzelfde gebleven. Ook zijn er namen 

bekend van nieuwe bestuurders. Het is nog te pril om 

daarmee naar buiten te treden, maar we kunnen wel 

zeggen dat we een mooie mix hebben gevonden van 

mensen die zich in willen zetten. Mensen met verschillende 

expertises, waaronder rasechte en ‘import’ Houtenaren, 

een Oosterhouter en een expert op het gebied van 

rijksmonumenten; mannen en vrouwen in de leeftijd van 

25 tot 65 jaar. Ook voor de verschillende werkgroepen 

hebben zich al verschillende personen aangemeld.”  

Concept d’Houtse Kerk 
De basisprincipes van het Katholieke geloof zijn de 

uitgangspunten geweest voor het concept wat Miranda van 

Bragt schreef en daarmee een bod deed op de kerk. Een 

concept waarbij onderwijs, zorg, cultuur, welzijn en het 

bedrijfsleven samenkomen en elkaar versterken. Waarin 

samenwerking en ontmoetingen tussen jong en oud, van 

verschillende niveaus, expertises en interesses centraal 

staan. Met als hoogste doel het kerkgebouw voor het dorp 

te behouden en de samenleving te versterken. In de 

toekomst zal er in de kerk onderwijs gegeven kunnen 

worden, maar worden ook werkplaatsen gecreëerd voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de 

aanpak van het achterstallig onderhoud van het gebouw. 

Onderzocht wordt of ook mensen met een uitkering ingezet 

kunnen worden met behoud van hun uitkering. Om de 

exploitatie van de kerk rendabel te maken zal 

samenwerking worden gezocht met zorg- en 

welzijnsinstellingen die vanuit het gebouw gaan werken. De 

inrichting van het gebouw zal ook culturele manifestaties 

mogelijk maken. Kleinschalige ondernemingen kunnen 

eveneens een plaatsje in de voormalige kerk huren. Karel 

Bezemer en Miranda van Bragt investeren in de aankoop 

van het gebouw (twee ton, kosten koper) en de eerste 

investeringen.  

‘Krachten bundelen’ 
Van Bragt: “Er waren twee andere bieders met een hoger 

bod, maar hun doel was niet het behoud van het gebouw. 

Daar hadden ze dan ook geen plan voor. De 

Catharinaparochie is gelukkig niet voor het grote geld 

gegaan, maar voor de inhoud. Zij hebben vertrouwen in de 

invulling die we voor ogen hebben en voor het behoud van 

het gebouw. Op grond daarvan is de gunning dan ook 

toegekend. We hebben een goed contact met de gemeente 

Oosterhout en de provincie (Monumentenhuis en House of 

Leisure) en als we als dorp hierin gezamenlijk kunnen 

optrekken en onze talenten en krachten bundelen, kunnen 

we veel realiseren. En wat blijkt, dat samenwerken zit in 

onze genen, dat gaat al terug tot 1759 toen de gelanders 

eigenaar werden van de Houtse Heuvel. Dit gezamenlijk 

eigendom werd voor meerdere doeleinden gebruikt. 

Waarvoor, bepaalden de toenmalige Houtenaren in goed 

overleg en door ‘samen te delen’. Heden ten dage zien we 

dat samenwerken terug bij Paaspop, de Jaarmarkt, het 

Festival Onder de Bomen, de Kermis en bij veel meer 

initiatieven.” 

Innovatiepark 46 

4906 AA Oosterhout N-Br 

Tel.: 0162 - 453123 

Fax: 0162 - 460747 

E-mail: info@bayens-mechanisatie.com 

www.bayens-mechanisatie.com 
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Tuinaanleg en onderhoud 
  Jos Pheninckx 

Houtsesteeg 3 
4911 CG Den Hout 
Tel. 0162-434239 
Fax. 0162-499933 
Mob. 0651354542 
Email: jos.pheninckx@planet.nl 

‘Voor en met dorp’ 
Van Bragt erkent dat ze voor een enorme uitdaging staan 

en dat ze nogal wat beren op de weg zullen moeten 

ontwijken. “We zullen tegenvallers krijgen en missers, maar 

daartegenover staan dan weer interessante ontmoetingen, 

(kleine) triomfen, bijzondere ontdekkingen en dat alles voor 

en met het dorp.”  

De Stichting d’Houtse Kerk kan alle expertises, krachten en 

andere in- en aanvullingen op velerlei gebieden gebruiken. 

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of aanbiedingen 

kunnen geïnteresseerden contact opnemen via 

miranda.houtsekerk@gmail.com. ■ 

 

OUD-HOUTENAAR HANS BEERENS 

OVERLEDEN 
Na een kort ziekbed overleed op 4 oktober 2020 oud-

Houtenaar Hans Beerens. Beerens werd 71 jaar oud. Tot 

hij met pensioen ging werkte hij als ambtenaar bij de 

gemeente Oosterhout. Tot die tijd woonde hij ook aan de 

Achterstraat in Den Hout. Den Hout kent de innemende 

Beerens vooral van ‘Backstreet Airport’, het tijdelijke 

vliegveld aan de Achterstraat achter zijn huis in 2005 en 

2009. Het vliegveld werd aangelegd rond de 

bevrijdingsdagen in genoemde jaren. Beerens was 

enthousiast vlieger in zijn eigen Piper Cub, een toestel dat 

dateert uit WOII. Op Backstreet Airport landden destijds 

andere historische toestellen als een Sopwith Camel en 

enkele Tiger Moth’s. 

Als betrokken dorpsbewoner was hij ook actief in Dorpshuis 

Den Brink en speelde hij toneel bij de Houtse Toneelclub.  

Zaterdag 10 oktober was de afscheidsviering van Hans 

Beerens in een hangar op vliegveld Midden Zeeland, de 

thuisbasis van zijn Piper Cub. ■ 

 

Oorzaak aangescherpte coronamaatregelen 

ALLERZIELENWEEK DEN HOUT 2020 

GAAT NIET DOOR 
Eeuwenoude tradities blijven overeind, maar ‘evene-

menten’ daaromheen kunnen helaas door corona geen 

doorgang vinden. 

De organisatie van de Allerzielenweek Den Hout 2020, die 

van 30 oktober t/m 6 november zou worden gehouden, 

gaat niet door. 

Hoewel het gehele programma coronaproof was opgezet, 

onder meer doordat alle onderdelen in de buitenlucht 

zouden plaatsvinden, werd geen toestemming verkregen 

voor de week. De organisatie hoopt nu op betere tijden. 

Mogelijk kan een ‘lente-editie’ georganiseerd worden.  

Een kaarsje branden 
Eén van de deelnemers aan de week, de kinderen van 

Brede Dorpsschool De Achthoek, had zich al voorbereid. 
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Binnen het thema hadden de kinderen bijzondere 

gesprekken gevoerd en mooie dingen gemaakt. Op 30 

oktober zullen de leerlingen op school deze periode 

afsluiten.  

Daarna - op Allerzielen, 2 november - zullen zij voor 

hun eigen raam thuis het gemaakte laten zien. Daarbij 

branden ze een kaarsje. De Allerzielenweekorganisatie 

en de kinderen van de school hopen dat veel 

Houtenaren dit voorbeeld zullen volgen en dat op 2 

november in de donkere avond voor veel ramen 

brandende kaarsjes te zien zullen zijn voor hen die van 

ons zijn heengegaan.  

Op het kerkhof zullen ook de ‘klingelende klokjes’, die 

de leerlingen van de Achthoek maakten te horen zijn. 

Hangend aan de prachtige treurwilgen nemen zij de 

herinneringen aan dierbare overledenen mee in de 

wind. ■ 

GEBOREN 
Op 15 september werd Noud, zoon van Stefan en 

Kim van der Made geboren. 

 

GEBOREN 
Op 11 oktober werd Sam, zoon van Laura 

Hagebols en Wim Nelemans geboren. 

 

† OVERLEDEN 
29 september overleed Mien van Beek op 87-

jarige leeftijd. In besloten kring werd afscheid 

genomen. De begrafenis was in Teteringen. 
 
Berichten voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de 

redactie (e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info of telefoon: 

422292). 

CONTACTADRESSEN 

Wijkverpleegster 
Voor Den Hout is nog geen vaste wijkverpleegster beschik-

baar. Inwoners van Den Hout kunnen 0165 - 546613 bellen 

en vragen naar de waarnemend wijkzuster voor Den Hout. 

Wijkagent 
Daphne van den Beuken, bereikbaar via:  

- telefoonnummer: 0900 – 8844 of  

- nl-nl.facebook.com/politieteamdongemond.   

Dorpshuis Den Brink  
Houtse Heuvel 24a; tel.: 0162-422 971. 

Beheerder: Casper van Aggelen, aanwezig: maandag-dinsdag

-vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en dinsdag van 19.00 tot 

24.00 uur. Mail: info@dorpshuisdenbrink.nl 

Te koop - gevraagd - aangeboden -  

over te nemen - gezocht 

PLAATS EEN 'SPROKKELTJE' 
(alleen voor particulieren) 

 

Kosten € 2,50. Betaling vóór plaatsing: 

contant Herstraat 8, 

per bank NL 30 RABO 0139958002 

e-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

DANKJEWEL 
Op 29 september overleed op 87-jarige leeftijd 

Mien van Beek - Aartsen. Op 7 oktober hebben we 

in besloten kring afscheid van haar genomen. Wij 

willen u bedanken voor de blijken van medeleven 

na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe-

der en oma.  

Familie van Beek. ■ 
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BERICHTEN UIT DEN BRINK  

DORPSHUIS DEN BRINK WEL OPEN 

VOOR EEN PRAATJE 
Het coronavirus en alle regels daar omheen, hebben het er 

in Den Brink niet gezelliger op gemaakt. Geen bakske 

koffie meer voor de vaste inlopers, geen pilsje na een 

repetitie. Maar: we zijn niet dicht! Loop gerust binnen als je 

zin hebt in een praatje! 

Kom je voor een bijeenkomst naar Den Brink? Zorg ervoor 

dat je een mondkapje draagt bij binnenkomst, ontsmet je 

handen en kom alleen als je geen klachten hebt.  

En zo is de ruilbibliotheek gewoon te gebruiken. Breng een 

boek en neem een boek mee. Hoe leuk is dat? Een kast vol 

boeken, eigentijds en tof. In een snelle oogopslag staan er 

zomaar boeken te ruil van Stephen King, Suzanne Vermeer 

en Karen Slaughter. Het kost niks, je mag de boeken zo 

lang houden als je wil, als je maar een boek meebrengt om 

te ruilen. 

Op dinsdag- en woensdagochtend is voor de ouderen van 

Den Hout de mogelijkheid om te bewegen onder leiding van 

de mensen van Moove en H19 (uiteraard volgens de regels 

van het gezonde verstand en die van 1,5 meter). Op 

dinsdag is het van 11.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 

10.30 tot 11.30 uur. Wie nog niet meedoet en zich op wil 

geven kan in de ochtenden bellen naar 0162-422 971 of 

een mailtje sturen naar info@dorpshuisdenbrink.nl.  

In de vorige editie van dit mooie dorpsblad meldden we dat 

eens per maand wijkagente Daphne van den Beuken een 

spreekuur zou houden. Daags voordat ze in Den Brink zou 

aanschuiven, werd ze vanuit de politie gevraagd geen 

noodzakelijke ontmoetingen te houden in verband met het 

coronavirus. Vooralsnog zetten we het spreekuur dus even 

op een laag pitje. Heb je wijkagente Daphne nodig, bel dan 

met 0900 - 8844. 

Samen met KBO en Dorpsbelang probeert Den Brink 

iedereen in Den Hout te (blijven) betrekken in een sociale 

samenleving. Het zal in deze tijd niet voor iedereen 

makkelijk zijn om met een lach op het gezicht door het 

leven te gaan. Heb je hulp ergens bij nodig of zit je verlegen 

om een praatje... bij Den Brink ben je altijd welkom. Wil je 

bezoek aan huis, een keertje gewoon kletsen of iets 

anders? Bel in de ochtend met 0162 - 422 971. Mailen 

mag ook met info@dorpshuisdenbrink.nl. 

En, even een voetnoot: de mensen van Den Brink missen 

jullie! We missen onze bezoekers, we missen alle 

vrijwilligers. Hoe fijn zal het zijn om straks weer met z'n 

allen een borrel te kunnen drinken? Gezellig samenzijn 

zonder zorgen? We houden moed. Kijken er naar uit om 

iedereen weer te mogen ontvangen als nooit tevoren! 

Met hartelijke groet, 

Casper. ■ 

 

Op 3 november 1944 door brand verwoest 

‘MIJN OUDERS VERLOREN 

BOERDERIJ BIJ BEVRIJDING DEN 

HOUT’ 
Piet Flipsen (81) was 6 jaar ten tijde van de bevrijding van 

Den Hout in de Tweede Wereldoorlog op 3 november 1944. 

Over enkele dagen is dat 76 jaar geleden. Wat hij zich van 

de bevrijdingsdagen herinnert is dat het gezin moest 

vluchten van de door fosforbommen in brand geschoten 

boerderij en vooral de angst die dat met zich meebracht. 

Aan de keukentafel doet hij zijn verhaal.   

 

 

Voor al uw feesten groot of klein! 

Herberg 't Klosterke 
Houtse Heuvel 28, 4911 AW Den Hout 

Tel.: 0162 - 455703 

 

U weet wel 
waarvoor! 
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Het gezin Flipsen (vader Jan Flipsen, moeder Mien 

Lambregts en twee kinderen: Piet en zijn 4 jaar jongere 

zusje Thea) had een boerderij aan het Eindsepad 22. In de 

jaren voor de bevrijding merkte het gezin niet zoveel van de 

oorlog. Die leek een beetje aan Den Hout voorbij te gaan. 

Uit de verhalen van zijn ouders – meer specifiek van zijn 

moeder – hoorde Piet wat er in die tijd gebeurd was.  

“Lange tijd waren er Duitsers bij ons ingekwartierd. In de 

schuur laadden ze accu’s op voor allerlei apparatuur. De 

stroom daarvoor kwam via een bovengrondse kabel vanaf 

de Houtse melkfabriek. Voor de gebruikte stroom werd 

keurig betaald. Ook op andere boerderijen langs het 

Eindsepad waren Duitsers ingekwartierd. Tegen de 

bevrijding waren dat vooral de manschappen die in de 

schuttersputjes langs het Ruiterspoor verbleven; tien tot 

twaalf man. Hoe dichter de bevrijding naderde, hoe minder 

aanvoer de Duitsers kregen. Dat gold voor munitie, 

wapens, maar ook voedsel. In die tijd was onze kelder niet 

veilig. Alles werd eruit geroofd: potten gewekte groenten en 

fruit, maar ook ingemaakt vlees van een geslacht varken. 

Als er niet genoeg was, werd gewoon een varken of een 

koe uit de stal gehaald en geslacht.” 

Schuilkelder 
Ook de bewoners van het Eindsepad namen 

voor zichzelf veiligheidsmaatregelen. Bij de 

familie Flipsen werd een schuilkelder 

aangelegd, evenals bij de buren Voermans. 

“De schuilkelder bij ons was gemaakt van 

grote stevig geperste pakken stro met 

daarover spoorbielzen. Bij ons zaten ook de 

buren, de familie Caron in de schuilkelder. 

Tegen drie november werden we gesommeerd 

te vertrekken. Dat deden we niet, maar we zijn 

wel de schuilkelder in gegaan. Halverwege de 

dag moesten wij er van de Duitsers uit. Alles 

stond in brand door fosforbommen. Zelfs het 

schapenwollen dekentje waarop mijn zusje 

lag, had vlam gevat. Onder bescherming van een Duits 

rupsvoertuig – ik denk een tank – werden we weggeleid 

van onze in brand staande boerderij. Wij moesten aan de 

linkerkant van het voertuig lopen. Vanaf de andere kant 

kwamen de granaten aan gieren. De angst van iedereen 

herinner ik me goed. Het beschermende voertuig bracht 

ons naar de familie van moeder aan het Houtse Pad. Daar 

zijn we toen een week of zes geweest. Nadien gingen we 

naar de familie van vader op ’t eind van Den Hout.  

Beesten verbrand en gestolen 
Omdat we niks meer hadden dan de kleren die we 

droegen, kregen we van de familie afgedragen en veel te 

grote kleding. Na de bevrijding kregen we van de Noorse 

steun aan Nederland een houten woning. Later werd die 

vervangen door een betonnen noodwoning. Onze 

koeienstal, die bij de boerderijbrand niet helemaal verloren 

was gegaan, werd als eerste provisorisch wat opgelapt, 

zodat de enkele beesten die we weer gekregen hadden, 

droog stonden. Alle beesten die op de boerderij waren bij 

de bevrijding zijn door de brand om het leven gekomen of 

door de Duitsers gestolen.  

 

R. KUIJPERS v.o.f. 
 

Grondverzet & graafmachine verhuur 
 

Allerlei soorten graafwerkzaamheden voor 
particulieren en bedrijven: 

✓ Levering van ophoogzand 

✓ Afvoeren van grond 

✓ Spitten van tuinen 

✓ Bestratingen 
 
Uitgraven van: 

✓ Bouwkavel 

✓ Funderingen 

✓ Zwembaden 

✓ Vijvers 

✓ Opritten 

✓ Terrassen 

✓ Rioleringen 

✓ Leidingen 

✓ Rooien van struiken en  
plantsoenen 

Achterstraat 28, 4911 AZ Den Hout 
Telefoon mobiel: 06-18346328 
Email: info@rkuijpersgrondverzet.nl 

Foto: Na de oorlog herbouwde boerderij ‘Zelden Rust’ van de famile Flipsen 
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Zware tijd na bevrijding  
Die eerste jaren na de bevrijding waren zwaar. Ik hoorde 

later dat in de strenge winter van ‘44/’45 de dekens van het 

bed vastvroren aan de betonnen buitenmuur. In die tijd was 

aan alles gebrek. Je kon geen materiaal krijgen om de 

boerderij weer op te bouwen. We waren vrij, maar het leven 

was zwaar. Pas in 1947 werd begonnen met de herbouw 

van onze boerderij. Dat duurde ruim een jaar. In de muur 

werd een herinneringssteen gemetseld als teken dat de 

boerderij was gebouwd met 

steun van de overheid. Uit 

een soort van trots was niet 

iedereen blij met die steen. 

In onze boerderij is die 

steen nog altijd te zien. Van 

de brug bij Sluis I tot op het 

eind van Den Hout waren 

22 boerderijen afgebrand.” 

Na de oorlog werd in huize Flipsen nog vaak over de oorlog 

gesproken. “Dat kon ook niet anders. Mijn ouders hadden 

zoveel meegemaakt. Voor hen was het een heel emotionele 

tijd.” ■ 

 

DINSDAG 3 NOVEMBER 

DODENHERDENKING  
Op 3 november 1944 werd Den Hout bevrijd van de Duitse 

overheersing. Het Oranje Comité herdenkt deze bevrijding 

dinsdag 3 november met een korte plechtigheid bij het 

oorlogs-monument op het kerkhof in Den Hout. 

Coronamaatregelen worden hierbij in acht genomen. Bij de 

herdenking worden de dorpsgenoten die vielen in de dagen 

(Ingezonden mededeling; buiten verantwoordelijkheid van de redactie) 

 

Houtse Heuvel 2 
Zwaluwe Bouw heeft aangegeven dat ze graag in 
gesprek gaat met de Houtenaren om hun aangepaste 
plan te presenteren. Welke wijze hiervoor het meest 
geschikt is en wanneer dit gebeurt zal Zwaluwe Bouw 
bepalen.  
 

Welzijn 
In samenwerking met Dorpshuis Den Brink en de 
KBO heeft Dorpsbelang een flyer gemaakt om Hou-
tenaren te attenderen op de mogelijkheid om hulp te 
vragen bij praktische zaken zoals boodschappen of 
de computer. Maar het vrijwilligersteam maakt ook 
graag een praatje en ondersteunt nieuwe sociale co-
rona-proof ideeën: Samen Sterk! Onze vrijwilligers 
zijn bereikbaar via Den Brink. 
 

De dorpsvergaderingen 
Doordat het coronavirus lastig onder de knie te krijgen 
is, heeft Dorpsbelang besloten dat het niet verstandig 
is om een groep mensen bij elkaar te laten komen. De 
fysieke dorpsvergaderingen kunnen helaas niet door-
gaan.  
 

Door middel van een nieuwsbrief willen wij u toch op 
de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen in 
Den Hout. Ook willen wij u de informatie in digitale 
vorm gaan aanbieden. In het volgende dorpsblad la-
ten wij u precies weten hoe we dit gaan doen. Uiter-
aard kunt u ook informatie vinden op 
www.denhout.eu. 
 

Wij blijven graag met u in contact! 
Is uw emailadres nog niet bij ons bekend, dan kunt u 
dit doorgeven aan: communicatie@denhout.eu.  
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van de bevrijding herdacht. De bijeenkomst begint om 

19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst legt het Oranje Comité 

bloemen bij het monument.  

Aansluitend worden eveneens de militairen die bij de 

bevrijding van Den Hout sneuvelden herdacht met het 

leggen van bloemen bij het gedenkteken bij de 

Teraalsterbrug. ■ 

 

GEEN JAARLIJKSE RONDGANG 

ORANJE COMITÉ 
De jaarlijkse rondgang van het Oranje Comité, in de eerste 

helft van november, voor een financiële bijdrage in de 

kosten van het comité gaat dit jaar niet door. ■ 

 

Verboden door de Veiligheidsregio 

INTOCHT SINTERKLAAS GAAT NIET 

DOOR! 
De intocht van Sinterklaas in Den Hout, die voor zondag 15 

november op het programma stond is door de Veiligheids-

regio vanwege corona verboden. De Veiligheidsregio is van 

mening dat het onder de huidige omstandigheden niet 

mogelijk is een risicovrije intocht te organiseren.  

De organisatie van de intocht, het Oranje Comité, vindt het 

niet doorgaan erg jammer. Cees Joosen: “Bij de 

voorbereidingen voor dit jaar hadden we al rekening 

gehouden met de coronamaatregelen. Sinterklaas zou in 

zijn treintje alleen maar een rondrit door Den Hout maken, 

om de kinderen te laten weten dat ie ook dit jaar weer is 

aangekomen. De rondgang door Den Hout met kinderen en 

ouders, het programma in Den Brink met onder meer de 

Meet and Greet waren al uit het programma gestreept. 

Begrijpelijk dat het niet door kan gaan, maar toch 

jammer.” ■ 

JAYDEN (8) SPEELDE TOT VORIG 

JAAR BIJ VV IRENE ’58. NU BIJ 

FEYENOORD 
Toen de redactie van het dorpsblad vorig jaar een interview 

had met Semena Trimbach, de Houtse judokampioen, 

hoorde zij van Semena dat ze een neefje heeft dat toen net 

begonnen was bij de jeugd van Feyenoord. Nu, een jaar 

later, vond het dorpsblad het wel tijd om daar eens meer 

over te horen van Jayden zelf. Vanwege alle nieuwe 

coronamaatregelen werd besloten het interview online te 

houden. 

Op een woensdagmiddag, vlak na zijn bezoek aan de 

kapper, zat de achtjarige Jayden Schrauwen, leerling van 

de Achthoek samen met zijn moeder Mandy klaar voor het 

gesprek. 

Natuurlijk waren we erg benieuwd hoe het allemaal zo 

gekomen is. Jayden: “Ik voetbalde bij Irene ’58 bij trainer 

Niels in het team Jo8. Toen had ik me ingeschreven voor 

een toernooi bij TSC tijdens de carnavalsvakantie 2019 en 

daar liepen scouts rond van Feyenoord. Dat wisten wij 

helemaal niet. Op een gegeven ogenblik kwam één van die 

scouts naar mijn vader en ging allemaal vragen stellen over 

mij. Hoe oud ik was, in welk team ik voetbalde en of ik het 

leuk zou vinden om stage te komen lopen bij Feyenoord. 

Dat wilde ik wel want ik hou heel veel van voetballen. 

‘Superblij’ 
Eerst mocht ik twee keer mee trainen en daarna nog een 

wedstrijd mee spelen. Drie weken achter elkaar met 

allemaal kinderen die ook gescout waren. Daarna hoorde ik 

dat ik nog een verlengde stage mocht doen. Je kon horen 

of je door was, niet door was of dat je een verlengde stage 

kreeg. Ik mocht toen nog een keer meetrainen met het 

team dat al bij Feyenoord voetbalde en nog een wedstrijd 

spelen en toen hoorde ik daarna dat ik mocht blijven. Toen 

was ik echt superblij. En we gingen daarna met de hele 

familie uit eten om het te vieren.” 
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Jayden voetbalt nu vier keer in de week in Rotterdam. Dat 

betekent dus eindeloze ritjes heen en weer voor zijn vader 

en moeder. “Ik ga op maandag altijd met mama en op 

dinsdag met papa en op donderdag rij ik met een busje 

heen en weer. Dan ben ik samen met één ander jongetje in 

de bus. En op zaterdag hebben we dan altijd een wedstrijd 

en dan komen papa en mama en soms ook mijn broertje 

Jesley kijken.” 

Zijn moeder vult aan dat Jayden altijd tussen vier en half 

vijf op het trainingscomplex in Rotterdam moet zijn. Mandy: 

“Dat betekent dat we altijd uiterlijk half vier vertrekken van 

huis. De training begint om vijf uur en duurt tot kwart voor 

zeven. Voordat we dan thuis zijn is het meestal al kwart 

voor acht. Dan is het nog eten en heel eventjes tv kijken 

om te ontspannen en dan naar bed. Vanwege de 

coronamaatregelen zijn er nu wel nieuwe regels gekomen, 

zoals geen wedstrijden meer, geen ouders die mogen 

kijken, maar gelukkig gaat het trainen wel gewoon door.” 

Beoordelingsgesprek 
De voetballertjes worden twee keer per jaar beoordeeld. 

Vlak  voor de winterstop krijgen ze een beoorde-

lingsgesprek en horen ze wat de eventuele verbeterpuntjes 

zijn. Ze krijgen  een soort code te horen, ze zijn groen, 

oranje of rood. In april krijgen ze dan te horen of ze nog een 

seizoen mogen blijven. De 

gesprekken zijn echt met 

Jayden zelf, vertelt Mandy. 

“Wij als ouders zijn er wel, 

maar zitten er echt een 

beetje voor spek en bonen 

bij. Als het gesprek gedaan 

is, mogen we nog wat 

vragen stellen, maar voor 

de rest is het gesprek 

alleen met Jayden. De 

kinderen worden erg 

zelfstandig gemaakt. Het is 

natuurlijk erg spannend, 

zo’n gesprek in april, maar 

gelukkig kregen wij te horen 

dat hij nog een seizoen mag 

blijven!” 

Jayden vindt het interview 

eigenlijk best al wel lang 

duren en vraagt netjes of hij 

alweer naar buiten mag om te voetballen met zijn 

vriendjes. Zelfs op zijn vrije dag is voetballen het liefste wat 

hij doet. “Ik zou best nog wel vaker naar Rotterdam willen 

hoor, één dagje vrij in de week vind ik wel genoeg.”  

Een voetballertje in hart en nieren dus. Wie weet zien we 

hem over een jaar of tien wel terug in het Nederlands 

Elftal! ■ 
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Deze maand praten we voor onze rubriek “In bedrijf” met 

Charles Lucin, eigenaar van schildersbedrijf Estilo 

Schilderwerken 

Vertel eens iets over jezelf 
Ik ben geboren in een kustplaats in Ecuador, Zuid-Amerika. 

Daar heb ik in het jaar 2000 mijn vrouw leren kennen en 

we hebben daar twee jaar samengewoond. In 2003 

hebben we besloten naar Nederland te gaan. In Ecuador 

werkte ik ook als schilder, maar daar schilderde ik 

plezierjachten als projectleider in het bedrijf van mijn 

vader. In Nederland ben ik eerst de taal gaan leren en na 

een paar jaar voor mezelf begonnen als  huisschilder. Ik 

woon sinds 2015 in Den Hout, met Olga (mijn vrouw) en 

Kay (mijn zoon van 6 jaar). Ik voel me erg op mijn gemak in 

het dorp, de mensen zijn erg aardig, ondernemend en 

gezellig! 

Wat heb je allemaal gedaan voordat je voor 

jezelf begon? 
Toen ik net in Nederland woonde sprak ik natuurlijk de taal 

niet, dus ik heb de eerste paar jaar gebruikt om voldoende 

Nederlands te leren, d.m.v. de inburgeringscursus en 

vooral door veel met Nederlandse mensen te spreken. In 

die tijd had ik verschillende banen, als leerling industrieel 

lakverwerker en als vaste schilder bij een bedrijf voor 

woninginrichting. Ik heb in die tijd mijn kennis verder 

kunnen uitbreiden. 

Hoe en waarom ben je voor jezelf begonnen? 
Ik miste toch de vrijheid om zelf mijn werk in te delen en 

beslissingen te maken. 

Ook wilde ik zelf graag 

het directe klant-

contact hebben van 

begin tot eind en mijn 

creativiteit en gevoel 

voor kleur en stijl beter 

naar voren laten 

komen. In 2015 heb ik 

besloten om het roer 

om te gooien en voor 

mezelf te starten. Ik 

heb de sprong in het 

diepe gewaagd en ben 

nog steeds blij dat ik 

die beslissing heb 

genomen!  

Kun je je bedrijf eens beschrijven? 
Estilo Schilderwerken is Charles, Charles is Estilo. De naam 

Estilo heb ik bewust gekozen, dit betekent “stijl” in het 

Spaans, en is een leuke link naar mijn moedertaal maar 

ook naar wat ik wil leveren: stijlvol schilderwerk. Ik werk 

alleen en denk met de klant mee over het eindresultaat en 

probeer de klant soms ook met een andere blik naar het 

huis en de mogelijkheden te laten kijken. Samen komen 

we dan tot een mooi resultaat. Een tevreden klant is voor 

mij een klant die aan het einde van een project echt het 

gevoel heeft dat er naar hem of haar geluisterd is. 

Hoe zien jouw dagen er uit? 
Van maart tot en met oktober, het seizoen voor het 

buitenschilderwerk, werk ik hard, van ‘s morgens vroeg tot 

‘s avonds laat en ook vaak de zaterdagen. In de 

wintermaanden heb ik het rustiger. Dan heb ik projecten 

binnenshuis. Die periode zou nog wel wat drukker mogen 

zijn wat mij betreft. 

IN BEDRIJF 
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Wat maakt jouw bedrijf zo bijzonder? 
Ik weet niet of mijn bedrijf bijzonder is, dat is aan de klant 

om te beoordelen. Ik kan alleen zeggen dat ik een eerlijke, 

nette en harde werker ben en bescheiden ben wat betreft 

mijn werk. 

Heb je nog ambities om te groeien? 
Ik heb zeker ambities om te groeien. Er zitten genoeg 

ideeën in het vat, maar daar kan ik nog niet verder over 

uitweiden. 

Hoe kunnen mensen jou bereiken bij 

interesse? 
Bij interesse kan men mij bereiken via telefoonnummer 06-

34342073 (liefst met een sms-bericht of via WhatsApp, 

want ik sta regelmatig met mijn handen in de verf of op de 

steiger) of via e-mail adres info@estilo-schilderwerken.nl. ■ 

 

STILLE NACHT NIEUWE STIJL 
De kans is groot dat we met Kerst nog niet warm tegen 

elkaar aan op de Heuvel de Stille Nacht Viering kunnen 

vieren. Daarom bedenken we alvast plannen die veel beter 

in deze tijd passen. En zie… een beetje geïnspireerd door 

de kermis, waar we zoveel animo zagen van jong en oud, 

hebben we besloten om een online digitale Stille Nacht te 

organiseren. Vroeg op de kerstavond komen we met z`n 

allen digitaal samen. Vanuit verschillende huiskamers en 

locaties in Den Hout kan er wat gelezen worden, of muziek 

worden gemaakt. Daar gaan we samen weer iets heel 

bijzonders van maken! Voor iedereen die hierin iets wil 

betekenen, groot of klein, inhoudelijk of misschien wel met 

de techniek… mail naar nansdejong@gmail.com. ■ 

 

Uitvoering van start in voorjaar 2021? 

PLANNEN VOOR HOUTS 

VOEDSELBOS NAGENOEG KLAAR 
In maart van dit jaar maakte Yvonne van de Gevel bekend 

dat ze een voedselbos in Den Hout zou willen realiseren. Ze 

riep Houtenaren met gelijkgestemde ideeën op contact met 

haar op te nemen. Hoe staat het er nu – ruim een half jaar 

later – voor met het voedselbosplan? 

Yvonne van de Gevel: “Op de oproep kreeg ik zo’n twintig 

reacties. Enkele daarvan waren van mensen die het 

voedselbos een prima idee vinden, maar er op dit moment 

nog niet daadwerkelijk aan mee kunnen werken. Gelukkig 

waren er ook reacties van mensen die er hun schouders 

onder wilden zetten. Op dit moment trekt een groepje van 

vijf mensen – Marja Halters, Mariska Mathon, Kees van 

Gils, Teun van Gils en ik – de kar.” 

Corona stond bijeenkomsten om de plannen uit te werken 

in de weg. In de open lucht op de Houtse Heuvel vond een 

keer de vergadering plaats. Inmiddels is met ambtenaren 

van de gemeente gesproken om de beoogde locatie van 

het voedselbos, eigendom van de gemeente, te kunnen 

verwerven. 

“Een mooie plek voor het voedselbos is het gebied tussen 

de Achterstraat en sportpark Contreie. Het is een open 

ruimte met een waterloop. Daar komt ook het 

moestuinproject van de Voedseltuin Oosterhout. Beide 

projecten kunnen elkaar versterken.”  

Visie 
In de visie van de initiatiefgroep wordt het Houtse 

voedselbos een plek voor mens en natuur. Niet alleen om 

voedsel te produceren, maar ook om de biodiversiteit te 

ondersteunen en te versterken. Eetbare natuur is een 

verrijking voor de groene zone tussen Oosterhout en Den 

Hout en bezoekers moeten zich er welkom voelen, aldus de 

visie. 

Het voedselbos richt zich op een grote diversiteit aan 

dieren, insecten en bodemleven en kan daarmee ook een 

educatieve functie vervullen. Informatie ter plekke biedt de 

mogelijkheid tot gezonde veranderingen in eet- en 

leefgewoonten. Bij een voedselbos werken mensen samen 

aan een initiatief wat bijdraagt aan het vergroten van 

gemeenschapszin. Daarnaast neemt ook een voedselbos 

ook aanzienlijke hoeveelheden CO2 op. Het voedselbos is 

een belangrijke stap naar een duurzame toekomst. “Het 

produceren van voedsel in een voedselbos is het bedrijven 

van een soort landbouw met nieuwe methoden, die op den 

duur rendabeler zijn door hogere opbrengsten.”  

Wat is een voedselbos? 
Een voedselbos is een bos waarin de gelaagde struc-

tuur van een jong natuurlijk bos wordt nagebootst, met 

planten die direct of indirect nuttig zijn voor mens en 

dier, dit zijn meestal eetbare planten. Veel van de plan-

ten en bomen zijn multifunctioneel. Ze hebben functies 

als windkering, stikstofbinder, eetbaar, om bepaalde 

insecten aan te trekken en om water vast te houden. 

De planten staan in hoge mate door elkaar en bestaat 

uit verschillende lagen: 1. De kruin laag (grote loofbo-

men). 2. Kleinere (fruit/noten) bomen. 3. Struiken zoals 

bessen. 4. Kruiden laag. 5. Bodembedekkers (aardbei, 

pompoen). 6. Wortelgewassen. 7. Klimmers (druiven). 

Ook paddenstoelen en eetbare bloemen kun je tegen-

komen in het voedselbos 
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Naar de raad 
De plannen voor het Houtse voedselbos zijn nagenoeg 

rond. Er wordt nu gewerkt aan de bijstelling van de 

begroting en dan kan het plan naar de gemeente. De raad 

zal haar fiat moeten geven voor de aankoop van de grond. 

Gemikt wordt op een perceel ter grootte van een hectare. 

De kosten daarvan zullen rond de dertigduizend euro 

bedragen. 

De Houtse Voedselbosinitiatiefnemers hopen in het 

voorjaar 2021 de eerste spade in de grond te steken. 

De groep stelt zich open voor Houtenaren die tips of ideeën 

voor het voedselbos hebben. Ook mensen die er uitvoering 

aan willen geven zijn welkom. Dorpsgenoten die een 

perceel grond ter beschikking willen stellen voor een (deel) 

voedselbos wordt gevraagd in contact te komen met de 

initiatiefgroep via e-mail: yvandegevel@casema.nl. ■ 

 

De ‘Kleine Dickens’ van Joop Dickens: 

HANDIG SPIEKBOEKJE IN KEUKENLA 

BIJ ALLEDAAGS KOKEN 
Houtenaar Joop Dickens (Houtse Heuvel 20) schreef een 

boekje met ruim tweehonderd basisrecepten voor het 

alledaagse koken. Geen culinaire hoogstandjes, maar de 

basis voor eenvoudige gerechten (hoeveelheden 

ingrediënten en bereidingswijzen) die naar believen 

aangevuld kunnen worden met persoonlijke voorkeuren 

qua smaak en hoeveelheid. Het boekje, bedoeld voor in de 

keukenla, dient om snel even op te zoeken hoe in de basis 

ook al weer bijvoorbeeld aardappelgratin gemaakt moet 

worden: wat heb ik nodig en in welke verhoudingen.    

Joop Dickens (28) houdt van koken en bakken. Privé maar 

ook beroepshalve. Na het ambachtelijk broodbakken te 

hebben geleerd bij bakker Van Dongen in Terheijden ging 

hij zich verder bekwamen bij banketbakker H. van Haaren 

in Breda. Wat hij daar opstak van het werken met 

chocolade, suiker, marsepein en andere grondstoffen komt 

hem van pas in de vier dagen dat hij in de Bredase 

banketbakkerij aan de Veemarktstraat werkt. Sinds enkele 

jaren is hij verbonden aan een bakkerijopleiding in 

Antwerpen waar hij zijn kennis overbrengt aan zijn 

studenten van de avondopleiding. Twee lange avonden is 

Dickens in Antwerpen te vinden op de school waarop ook 

hij zijn opleiding genoot. 

Koken doet hij vooral thuis. Zijn passie moet hij delen met 

zijn vrouw ….. Toch staat hij vaak in de keuken. Het viel 

Dickens toen op hoe vaak hij snel iets wilde opzoeken bij 

het bereiden van een gerecht. Hoe zat het ook alweer met 

wat je nodig hebt, en in welke hoeveelheden en hoe lang 

moet het opstaan? Hij hoorde hetzelfde verhaal bij veel van 

zijn vrienden en kennissen.  

Naar aanleiding daarvan rijpte bij hem het idee om de 

basis voor veel gebruikte gerechten samen te vatten en te 

bundelen in een boekje in een klein en handig formaat.  

Na een aantal jaren verzamelen was het enige tijd geleden 

zover om er een boekje van samen te stellen. Het formaat 

van het boekje werd een A6 (14,8x10,5 cm). Voor de 

omslag tekende zijn schoonvader Niek Frijters.  

Dickens geeft het boekje in eigen beheer uit. Daarvoor 

richtte hij zijn eigen drukkerijtje op. Dat maakt het uitgeven 

eenvoudiger. Begin november is het boekje beschikbaar. 

Op donderdag 5 november presenteert en signeert Joop 

zijn boekje tussen 19.00 en 20.30 uur in Den Brink. 

Uiteraard op voorwaarde dat de coronamaatregelen dat 

toestaan. Is dat niet het geval dan gaat de bijeenkomst niet 

door. Vanaf dezelfde datum is het boekje ook te koop bij 

Banketbakkerij H. van Haaren in de Veemarktstraat in 

Breda. Later die maand kan het boekje – kostprijs € 19,95 

– ook besteld worden bij bol.com. ■ 

 

BRANDWEER NODIG, MAAR GEEN 

SPOED? BEL DAN: 0900-0904! 
Sinds kort kan de brandweer bereikt worden op het 

telefoonnummer 0900-0904, wanneer wél de brandweer 

nodig is, maar er géén spoed is. Is er wel spoed of een 

levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. 

Brandweer 0900-0904 
Het telefoonnummer 0900-0904 is 24 uur per dag 

bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij 

de brandweer ter plaatse nodig is. Bellers wordt gevraagd 

de plaatsnaam in te spreken waar de melding voor is. De 

centrale verbindt de beller door met de regionale 

meldkamer. Zo word de beller snel geholpen en blijft de 

112 - lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende 

situaties. 
Lees verder op pagina 16 
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UIT DE OUDE DOOS 

In de rubriek ‘Uit de oude doos’ publiceert het dorpsblad elke maand een foto van ‘vroeger’. Het onderwerp van de foto 

kan van alles zijn: Houtenaren, Houtse gebeurtenissen of een mooi plaatje van Den Hout. Deze maand een foto van de 

westelijke zijde van de Houtse Heuvel, gezien vanaf de zuidelijke kant.  

MODDER OP DE WEG 
Op de foto uit november 1966 is de 

westelijke kant van de Houtse Heuvel te 

zien. De fotograaf staat ongeveer voor 

het pand van vroeger Bakkerij Broeders 

aan de zuidelijke kant. Opvallend aan de 

foto van 54 jaar geleden is de geringe 

omvang van de bomen op het terrein. De 

Houtse Heuvel oogt nagenoeg geheel 

open. Wat ook opvalt, is de modder op 

de weg. Dat kwam destijds door het zand 

dat van vrachtwagens viel die door Den 

Hout reden om elders hun bestemming 

te vinden. Midden jaren zestig werd 

begonnen met het ontgronden van 

akkers ten zuiden van Den Hout tot aan 

het kanaal. De zandvrachtwagens 

kwamen vanuit het Ruiterspoor de 

Houtse Heuvel opgedraaid en verloren in 

de bocht zand. Op alle plekken waar het 

zandtransport een bocht maakte, kon je 

dit beeld aantreffen. In combinatie met 

de herfstregens leidde dit tot modder op 

de weg.  

Foto: G.J. Drukker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Nr.: 

20117510 

TE KOOP 
Boek ‘Vliegtuigcrashes in de tweede wereldoorlog in de gemeente 

Oosterhout’ 

Het boek over de vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog op het 

grondgebied van de gemeente Oosterhout, van de auteurs Jan Jolie en 

Cees Joosen, is (weer) te koop bij de VVV in Theater De Bussel of 

rechtstreeks via de mailadressen: ceesjoosen@planet.nl of 

janjolie18@gmail.com Prijs: € 24,95. Betaling: NL36RABO0123701082 

t.n.v. C. Joosen. Na betaling kan het boek worden opgehaald op het adres 

Herstraat 8.   
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In de rubriek 'Aangenaam' stellen 

nieuwe inwoners zich voor. 

Naam:  Wim Nelemans (34), Laura 

Hagebols (32) en zoon 

Sam (7 dagen) 

 

Adres:  Hoge Akker 32 

 

Beroep: Wim werkt als IT Manager 

bij Van Eijck Groep B.V. te 

Gilze.  

 Laura werkt als Jurist 

bezwaar & beroep bij 

Gemeente Den Bosch. 

 

Hobby’s:  

Wim en Laura hebben beiden een grote passie voor 

hardlopen. Wanneer het kan, lopen ze het liefst drie keer 

per week tussen de 10 en 15 km hard door het mulle zand 

in de bossen. Ook houden ze allebei van reizen, surfen en 

de zee. 

Waar komen jullie vandaan? 

Wim is geboren in Roosendaal en woont vanaf zijn tweede 

levensjaar in Oosterhout. Hij had op zijn veertiende al een 

eigen IT-bedrijf: Resbo IT. Dat heeft hij in juli 2017 

verkocht. Vanaf toen zijn Wim en Laura gaan reizen. Dat 

eindigde op het eiland Fuerteventura om er elke dag te 

kunnen surfen. Ondertussen hadden zij hum huis dat ze in 

Den Hout hadden gekocht, verhuurd aan een gezin dat niet 

meer in haar eigen huis kon wonen vanwege een brand. 

Door een heftig surfongeluk van Wim op Fuerteventura 

konden ze pas ruim een jaar later weer verder met de 

verbouwing van de woning in Den Hout. Gelukkig is dit nu 

grotendeels achter de rug. Tijdens de revalidatie bleef Wim 

stug doorwerken bij Van Eijck Groep. 

Laura is geboren in Helmond. Het grootste gedeelte van 

haar leven woonde ze in Beek en Donk. Uiteindelijk heeft 

ze haar universitaire opleiding in Tilburg afgerond. Daarna 

heeft ze bij verschillende gemeenten gewerkt. Daarnaast 

zijn Wim en Laura samen Mokki Travel begonnen. Een 

passie van Laura waar, na de verkoop van het bedrijf van 

Wim in 2017, ruimte voor was. Helaas ligt dit nu door 

corona wel stil, waardoor Laura weer haar oude werkgebied 

is ingegaan. (Neem gerust eens een kijkje op 

www.mokkitravel.nl.)  

Wanneer zijn jullie hier komen wonen? 

Op 1 juli  2020. 

Waarom zijn jullie in Den Hout komen wonen? 

Voor de rust en de ruimte. Maar zeker ook omdat Den Hout 

in onze ogen een enorm ondernemend dorp is; van 

Paaspop tot de jaarmarkt. Daarnaast vinden we dit een 

mooi dorp om een kleintje te laten opgroeien. De school, 

het voetbalveld, de diertjes op de Houtse Heuvel, allemaal 

dichtbij en mooie eigenschappen van Den Hout. De 

mensen zijn gemoedelijk en begroeten elkaar. Dat hebben 

wij in Oosterhout de afgelopen tien jaar wel gemist. 

Regelmatig maken we een wandeling in de omgeving. Elke 

keer hebben we weer het gevoel alsof we op vakantie zijn. 

Helaas gaan door corona veel activiteiten nu niet door en is 

het voor ons wat lastiger iedereen goed te leren kennen. 

We hopen dat dit snel weer mogelijk zal zijn. 
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H. CORNELIUSKERK -  

CATHARINAPAROCHIE DEN HOUT 

Pastoresteam 

Pastoor Han Akkermans, pastor 

Peter Hoefnagels en pastoraal 

werker Annemiek Buijs, tel.: 432339. 

Opgeven misintenties 

Mevrouw A. Halters tel.: 455070 of 

email: amhalters@casema.nl. 

Allerzielen 
Maandag 2 november is er om 19.00 

uur in Den Brink een Allerzielenvie-

ring. De dienst wordt voorgegaan 

door pastor Henk Berflo. 

Vieringen van de geloofs-

gemeenschap Cornelius 

De vieringen van de 

geloofsgemeenschap Cornelius (elke 

2e en 4e zaterdag van de maand om 

19.00 uur in Den Brink) zijn:  

Zaterdag 7 november: 19.00 uur 

eucharistieviering, voorganger 

pastoor Han Akkermans. 

Zaterdag 21 november: 19.00 uur 

woord en communieviering, 

voorganger pastor Peter Hoefnagels. 

Parochianen die een kerkdienst 

willen bijwonen dienen zich vooraf 

aan te melden. Voor de kerkdiensten 

in Den Brink kan dat bij Anton van 

Meel (tel.: 460165; mail: 

anton.van.meel@ziggo.nl). 

Doordeweekse vieringen 

De doordeweekse gebedsvieringen, 

die elke donderdagochtend om 

09.00 uur in Den Brink werden 

gehouden, zijn met ingang van 1 juli 

2020 vervallen.   

Ziekenbezoek 

Zieken die graag bezoek willen ont-

vangen vanuit de parochie, worden 

vriendelijk verzocht dit kenbaar te 

(laten) maken.  

U kunt hiervoor contact opnemen 

met Anne Heitling, tel.: 684841 of 

email: jmheitling@hetnet.nl. 

Kosters 

Anton van Meel (460165) 

Lex Fenstra (06-20513740) 

Christ Havermans (06-46176412) 

Rechtstreeks contact met de 

Catharinaparochie 

In onderstaande gevallen dient 

rechtstreeks contact opgenomen te 

worden met de Catharinaparochie:  

Markt 17, 4901 EP Oosterhout, 

tel.: 432339: 

• Bespreken van een doop 

• Opgeven van communie / vormsel 

• Huwelijk 

• Overlijden 

N. de Jongh 

Schilders– Glaszet–  

en Houtrot–

reparatiebedrijf 

Houtse Heuvel 33 

4911 AT Den Hout 

Tel.: 0162 - 461417 

info@ndejongh.nl 

www.ndejongh.nl 

Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om 

het huis. 
 

• Stucwerk 

• Tegelwerk 

• Timmerwerk 

• Badkamers 

• Aanpassen keukens 

 

Jack Damen 
 

Hespelaar 24a 

4911 AE Den Hout 

tel: 0162 - 428906 

info@damenklusbedrijf.nl  
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Eindsepad 12, 4911 AR Den Hout 
Tel.: 0162 - 42 28 58 

COLOFON 
Dorpsblad Den Hout is een uitgave van Stichting 

Dorpsblad Den Hout. Het blad verschijnt op de 

laatste woensdag van de maand en wordt in Den 

Hout huis-aan-huis bezorgd. Buiten Den Hout 

kan men het blad tegen portokosten ontvangen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om een digitale 

versie van het blad per e-mail te ontvangen. 

Redactie 
Conny van den Boogaard, Cees Joosen, Twan 

van den Heijkant, Arjen van Dijk, Wilma van 

Straten, Diane Scheffers, Odette Kuijpers, Els 

van den Heijkant 

 
Redactieadres: 

Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Tel.: redactie: 0162-422292 

E-mail: redactiedorpsblad@denhout.info 

Opmaak 
Jack Knipscheer, Adam van der Schriek 

Foto's 
Arjen van Dijk, Cees Joosen, G.J. Drukker, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Amersfoort, Charles Lucin, Jeroen Tibbe   

 

Drukken en bezorging 
Harm Rutten en de vele vrijwillige bezorgers 

o.l.v. Tonny Halters 

Advertentieafdeling 
Ellen van Groenewoud (0162-422292) 

Adres: Herstraat 8, 4911 BE Den Hout 

Lex Fenstra (076-5210899) 

Adres: Lovensdijkstraat 9 F44, 4818 AJ Breda  

Volgende nummer 
Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 

woensdag 25 november. U kunt uw bijdragen t/m 

14 november zenden of mailen naar het redactie-

adres. 

Maandag 2 november  

Allerzielen, viering van woord en gebed, 19.00 uur 

Den Brink 

Dinsdag 3 november 

Dodenherdenking. 19.00 uur, oorlogsmonument op 

kerkhof, Houtse Heuvel 

Donderdag 5 november 

Presentatie kookboek ‘de kleine Dickens’ door Joop 

Dickens, van 19.00 tot 20.30 uur, Den Brink. 

Zaterdag 7 november  

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

 

 

Maandag 9 november  

Lezing over de nieuwe Donorwet, Vrouwen van Nu, 

20.00 uur Den Brink. Alleen voor leden.  

De lezing gaat door in twee groepen, tenzij de regels 

verder worden aangescherpt en Den Brink haar 

deuren moet sluiten voor alle activiteiten. 

Zaterdag 14 november  

Deadline inleveren kopij voor dorpsblad van 25 

november 

Zaterdag 21 november  

Eucharistieviering, 19.00 uur Den Brink 

Woensdag 25 november   

Verschijnen Dorpsblad Den Hout.  

Vervolg van pagina 12 

Niet voor spoedeisende hulp 
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met 

spoed naartoe hoeft. Het gaat om alle situaties waar 

mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment 

nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is. Bijvoorbeeld een 

kat in een boom, een vermoeid paard dat niet meer op 

eigen kracht uit de sloot kan komen, een boom die over de 

openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een 

waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. Het 

gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of 

levensbedreigend zijn. In deze gevallen bel je 0900-0904. 

Bij twijfel: bel altijd 112. 

 


